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Er wordt in vele kringen geleerd dat er in het tijd-
perk van het 1000-jarig Rijk (= het Vrederijk van 
Christus) nog zondaren zullen zijn, alsmede 
ziekte en dood. Indien dit waar is, dan zou dit be-
tekenen dat vele ongeredde personen – die nog 
hier op aarde leven ten tijde van de wederkomst 
van onze Here Jezus Christus – binnengaan in dit 
1000-jarig Rijk. Maar indien dit niet zo is, dan is 
het een afschuwelijke zaak, als wij deze onge-
redde mensen de valse hoop geven dat zij dit tijd-
perk kunnen ingaan zonder gered te zijn! Het is 
daarom dringend noodzakelijk om wat wij ten 
aanzien hiervan leren en geloven, te toetsen aan 
de Heilige Schrift. 
 

Het lot van de aanbidders van de antichrist 
Laat ons allereerst de toestand van de wereld in 
ogenschouw nemen zoals deze zal zijn: onmiddel-
lijk voorafgaande aan de wederkomst van de Here 
Jezus Christus. 
 

A: 
Openbaring hoofdstuk 13 1 geeft ons hiervan een 
beeld. Het zal de tijd zijn van de 3½ jaar durende 
GROTE verdrukking. 
 

Ten eerste lezen wij hier, dat de gehele aarde of 
mensheid zich achter het beest (= de antichrist) 

 
1 Zie eventueel onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ UIT-

LEG van “Openbaring 13” van CJH Theys en/of “Openbaring 
13” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/13
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring13.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring13.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring13.pdf


 

3 

zal verwonderen en dat zij de draak (= de satan) 
en het beest zullen aanbidden: “En ik zag één van 
zijn koppen (SV: hoofden 2 ) als dodelijk gewond, 
maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de 
hele aarde ging het beest met verwondering ach-
terna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het 
beest macht gegeven had. En zij aanbaden het 
beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En 
wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openbaring 13:3-
4) 3 
 

Ten tweede wordt hier verteld dat de christenen 
(“het overige deel van het zaad van de vrouw”, zie 
Openbaring 12:17 4) vervolgd zullen worden door de 
antichrist en door hem overwonnen zullen worden: 
“En het beest werd macht gegeven om oorlog te 
voeren tegen de heiligen en om hen te overwin-
nen…” (Openbaring 13:7a). Dit toont ons dus wat er 
in de tijd van de GROTE verdrukking gebeuren zal 
met degenen die geloven in Christus. 

 
2 Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest 

een typebeeld van de antichrist, die bezit genomen heeft van 
een mens, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide bena-
mingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK) 

3 De Bijbelteksten zijn – door mij – vermeld in de Herziene 

Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK) 

4 Openbaring 12:17, “En de draak werd boos op de vrouw, en 

ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar 
nageslacht (SV: haar zaad, in geestelijke zin), die de geboden 
van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus 
hebben.” 



 

4 

Ten derde leren ons de verzen 7b en 8 dat de an-
tichrist over ALLE geslachten, taalgroepen en vol-
ken der aarde zal heersen en ALLEN die op de 
aarde wonen – dat wil zeggen: zij wier namen niet 
geschreven staan in het Boek des Leven van het 
Lam – zullen hem aanbidden: “En het beest… 
werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 
En allen die op de aarde wonen, zullen het (beest) 
aanbidden, althans van wie de namen niet zijn ge-
schreven in het boek des levens van het Lam Dat 
geslacht is, van de grondlegging van de wereld af” 
(Openbaring 13:7-8). Hier hebben wij derhalve een 
duidelijke indeling van de bewoners van de aarde 
in de tijd van de GROTE verdrukking. Slechts 
twee groepen zullen er zijn: enerzijds de ware 
christenen, die vervolgd worden door de antichrist, 
en anderzijds al de andere mensen, die aanbid-
ders van de antichrist zullen zijn en over wie deze 
lugubere figuur absolute macht zal uitoefenen. En 
opdat wij er niet aan zullen twijfelen dat het zo zal 
gaan, wordt in vers 12 (van Openbaring 13) nog eens 
een derde keer vermeld dat de aarde en die daarin 
wonen het beest zullen aanbidden: “En het (2de 
beest, de valse profeet) oefent al de macht van het 
eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat 
de aarde en zij die er wonen het eerste beest aan-
bidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.” 
Vergelijk dit vers met 2 Thessalonicenzen 2:3-4: 
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. 
Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval (van 
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het christelijk geloof) gekomen is en de mens van de 
wetteloosheid (SV: de mens der zonde), de zoon van 
het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die 
zich ook verheft boven al wat God genoemd of als 
God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel 
van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” 
Openbaring 13:15 toont ons dat allen die (het 
beeld van) het beest niet aanbidden, gedood 
zullen worden op last van de valse profeet (het 2de 
beest uit Openbaring 13): “En hem (de valse profeet) 
werd macht gegeven om een geest te geven aan 
het beeld van het beest, opdat het beeld van het 
beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen 
die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, 
gedood zouden worden.” Derhalve zullen allen 
alsdan overgebleven ware christenen in deze tijd 
het martelaarschap ondergaan. Deze martelaren 
zullen in werkelijkheid overwinnaars zijn. Hun 
overwinning staat vermeld in Openbaring 15:2b-4: 
“En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, 
van zijn merkteken en van het getal van zijn naam 
stonden bij de glazen zee, met de citers van God. 
En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht 
van God, en het lied van het Lam, met de woorden: 
Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, 
almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn 
Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet 
vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 
Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken 
zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen 
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zijn openbaar geworden.” Gestorven zijnde voor 
Christus, zullen hun bevrijde zielen zich verheu-
gen voor de Troon van God. In Openbaring 13:16 
lezen wij dan nog dat ALLEN – beiden: kleinen en 
groten, rijken en armen, vrijen en dienstknechten 
– het merkteken van het beest moeten ontvangen 
aan hun voorhoofd of aan hun rechterhand. 
Niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder 
het merkteken, de naam of het getal van de naam 
van het beest (zie Openbaring 13:17 5). Als dit ogen-
blik aanbreekt, zal ieder die dan leeft op aarde 
gedwongen worden het beeld van het beest te 
aanbidden en iedereen zal gedwongen worden 
het teken van het beest te ontvangen. Weigering 
zal de dood betekenen. Dus zullen in die tijd alle 
ware christenen, die dan nog (levend) op aarde 
zijn, sterven omwille van hun geloof: “…Hier is de 
volharding (SV: de lijdzaamheid) en het geloof van de 
heiligen” (Openbaring 13:10b). Dit 13de hoofdstuk van 
Openbaring geeft ons een reëel beeld van de 
toestand van de wereld gedurende de tijd van de 
regering van de antichrist. Slechts zij die het 
merkteken van het beest aanvaarden en zijn 
beeld aanbidden, kunnen blijven leven in deze 
verschrikkelijke tijd. De GEHELE wereld zal dan 
helemaal onder zijn gezag staan. 
 

 
5 Openbaring 13:17, “En het (2de beest, de valse profeet) maakt 

dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merk-
teken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn 
naam.” 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#16
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B: 
Is het mogelijk voor enig iemand, van al diegenen 
die het beest en zijn beeld zullen aanbidden en die 
zijn merkteken zullen ontvangen – want geen an-
dere mensen zullen er dan meer (levend) zijn in 
deze wereld – om in te gaan in het tijdperk van het 
1000-jarig Rijk? We vinden het antwoord in Open-
baring 14:9-11. Hier staat duidelijk vermeld, dat 
“…Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt,… 
dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn 
van God,… en gepijnigd worden in vuur en zwa-
vel…. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in 
alle eeuwigheid,…” Het is dus niet te loochenen 
dat allen die het teken van het beest zullen ont-
vangen, daarmee hun eigen lot zullen bezegelen 
– zij zullen terechtkomen in het helse vuur. Ui-
teraard zal geen van deze mensen binnengaan in 
het tijdperk van het 1000-jarig Rijk! 6 Wij kunnen 
uit het één en ander duidelijk afleiden dat de ge-
hele wereldbevolking vernietigd zal worden bij de 
wederkomst van Christus, omdat zij allen, die dan 
(nog) leven – het merkteken van het beest zullen 
hebben. Derhalve zullen geen niet-wedergebo-
ren personen of naties binnengaan in het glo-
rieuze 1000-jarig Vrederijk van de Here Jezus 
Christus. 
 

  
 

6 Zie eventueel onze GRATIS studie “Wat de Schrift leert over 

het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/14.html#9-11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/14.html#9-11
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
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De laatste kans 
Een andere Bijbelpassage, 2 Thessalonicenzen 
1:7-10, leert ons dat al degenen die God niet 
kennen en die het Evangelie van de Here Jezus 
Christus ongehoorzaam zijn, vernietigd zullen 
worden bij de wederkomst van de Here Jezus: 

• “En aan u die verdrukt wordt, samen met ons 
verlichting (SV: verkwikking) te geven bij de open-
baring van de Heere Jezus vanuit de hemel met 
de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met 
vlammend vuur wraak oefent over hen die God 
niet kennen, en over hen die het Evangelie van 
onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 
Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, 
weg van het aangezicht van de Heere en van de 
heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal 
gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te 
worden in Zijn heiligen en bewonderd (SV: wonder-
baar) te worden in allen die geloven (want bij u 
vond ons getuigenis geloof).” 

Merk voorts op dat 2 Thessalonicenzen 2:1-12 
toont dat al de goddelozen van de laatste dagen, 
omdat zij de liefde van DE Waarheid (Gods) niet 
aangenomen hebben, de leugen zullen geloven, 
zodat zij allen veroordeeld zullen worden – een 
gang van zaken die precies zo uitgetekend is in 
Openbaring 13. 
In de dagen van Noach moest de gehele wereld 
vernietigd worden (zie Genesis 6 en 7). Zij verwierpen 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/2thessalonicenzen/2#1-12
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/7
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Noachs getuigenis en prediking. Maar in de laat-
ste dagen zal de wereldbevolking willens en we-
tens een groter getuigenis en prediking verwerpen, 
dat van de met de Heilige Geest vervulde Ge-
meente / Kerk van de laatste dagen. Omdat deze 
generatie een nog groter licht zal verwerpen – na-
melijk dat licht en inzicht van de openbaring door 
de Heilige Geest van de gekruisigde en opge-
stane Christus – daarom komt zij in een nog gro-
tere duisternis terecht en wordt zij rijp voor een 
nog verschrikkelijker oordeel! Voordat een oor-
deel komt, geeft God nog gelegenheid voor be-
rouw en bekering. De laatste kans zal zijn: straks 
in de Spade Regentijd 7. Wanneer daar echter een 
weigeren is en een verharden van de harten, dan 
wordt het oordeel voltrokken, zonder pardon. 
Enige voorbeelden hiervan zijn: 
1. de zo-even aangehaalde dagen van Noach 

(ook door onze Heer genoemd met betrekking 
tot Zijn wederkomst), 

2. de dagen van Farao, ten tijde van de Exodus 
van de kinderen Israëls uit Egypte, en 

3. de dagen voor de verwoesting van Jeruzalem in 
70 na Christus. 

In de laatste dagen zal er een wereld zijn, die zijn 
hart verhard heeft tegen God. Openbaring 9:20-

 
7 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Spade-Regen Op-

wekking KOMT !” en/of “De ‘Spade Regen opwekking’ 
(n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd)”. 
(noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/opwekking-komt-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/opwekking-komt-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
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21, 11:18, 16:2-16+21 8  tonen ons de toestand 
van de harten der mensen in de dagen van de an-
tichrist: 

• “En de overige mensen, die niet door deze pla-
gen werden gedood, bekeerden zich niet van 
de werken van hun handen; zij bleven de demo-
nen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, 
stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, 
horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van 
hun moorden, hun tovenarij (SV: venijngeving = ve-
nijnig zijn), hun ontucht (SV: hoererij) en het plegen 
van diefstal.” 

• “En de volken zijn toornig geworden, en Uw 
toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip 
voor de doden om geoordeeld te worden… en 
om hen te vernietigen die de aarde vernietig-
den.” 

• “En de 1ste (engel) ging en goot zijn schaal (met de 
toorn van God) uit over de aarde, en er kwam een 
kwaadaardige en schadelijke zweer bij de men-
sen die het merkteken van het beest hadden en 
die zijn beeld aanbaden. En de 2de engel goot 
zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als 
van een dode. En elk levend wezen in de zee 
stierf. En de 3de engel goot zijn schaal uit in de 
rivieren en de waterbronnen, en het water werd 

 
8 Zie eventueel onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ UIT-

LEG van “Openbaring 9”, “Openbaring 11”, “Openbaring 16” 
van CJH Theys en/of “Openbaring 9”, “Openbaring 11”, 
“Openbaring 16” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring9.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring11.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring16.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring9.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring11.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring16.pdf
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bloed. En ik hoorde de engel van de wateren 
zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Die is en 
Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld 
hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en 
van de profeten vergoten hebben, hebt U hun 
ook bloed te drinken gegeven, want zij verdie-
nen het. En ik hoorde een ander bij het altaar 
vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! 
Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En 
de 4de engel goot zijn schaal uit over de zon, en 
haar werd macht gegeven de mensen te verzen-
gen met vuur. En de mensen werden verzengd 
door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam 
van God, Die macht heeft over deze plagen, en 
zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 
En de 5de engel goot zijn schaal uit over de troon 
van het beest, en zijn koninkrijk (SV: rijk) werd ver-
duisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En 
zij lasterden de God van de hemel vanwege 
hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij be-
keerden zich niet van hun werken. En de 6de 
engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de 
Eufraat. En haar water droogde op… En ik zag 
uit de bek van de draak, uit de bek van het beest 
en uit de mond van de valse profeet 3 onreine 
geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk 
de geesten van de demonen, die tekenen doen 
en die uitgaan naar de koningen van de aarde 
en van de hele wereld, om hen te verzamelen 
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voor de oorlog van de grote dag van de almach-
tige God… En hij verzamelde hen op de plaats 
die in het Hebreeuws Armageddon 9 wordt ge-
noemd.” 

• “En grote hagelstenen, elk ongeveer een ta-
lentpond (= vele kilogrammen) zwaar, vielen uit de 
hemel op de mensen neer. Maar de mensen 
lasterden God vanwege de plaag van de hagel, 
want de plaag van de hagel was zeer groot.” 

De oordelen zullen hen tot nog groter godslaste-
ringen brengen. Er zal geen berouw zijn. Géén 
lasteraar, géén goddeloze, géén verwerper van 
Christus zal ooit ingaan in het 1000-jarig Rijk, 
Gods HEILIGE 7de Dag van 1000 jaar! 
 

Geen natuurlijke lichamen 
Nog een andere Schriftplaats die licht werpt op 
ons onderwerp is 1 Korinthe 15 vers 50-55: 

• “Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het 
Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de 
vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid 
niet. Zie, ik vertel u een geheimenis (SV: verborgen-
heid): Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar 
wij zullen allen veranderd worden, in een on-
deelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laat-
ste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de 

 
9 Zie eventueel onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ UIT-

LEG “Openbaring 19” (vanaf blz. 7 gaat het over Armageddon) van 
E. van den Worm. (noot AK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Talent_(eenheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Talent_(eenheid)
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring19.pdf
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doden zullen als onvergankelijke mensen opge-
wekt worden, en ook wij zullen veranderd wor-
den. Want dit vergankelijke moet zich met onver-
gankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet 
zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer 
dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid be-
kleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met on-
sterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het 
woord geschieden dat geschreven staat: De 
dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar 
is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?” 

“Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van 
God niet beërven, en de vergankelijkheid be-
erft de onvergankelijkheid niet.” Om in te gaan 
in het 1000-jarig Rijk, de tijd van de volle manifes-
tatie en glorie van het Koninkrijk Gods, moet men 
een VERHEERLIJKT LICHAAM ontvangen! Al-
leen zij die van Christus zijn, zullen in het dierbaar 
bezit hiervan gesteld worden. 
De verdorven, zondige, niet door het Bloed van 
Jezus gereinigde mens zal geen toegang verkrij-
gen tot dat Koninkrijk. Denk u eens in wat er ge-
beuren zal, als een zondaar zou staan in de te-
genwoordigheid van de Here Jezus Christus in de 
heerlijkheid van Zijn Vader. Denk aan wat er ge-
beurde met de apostel Johannes, toen hij de Here 
Jezus zag in Zijn verheerlijkte staat: hij viel als 
dood aan Zijn voeten neer: “En toen ik Hem zag, 
viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn 



 

14 

rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet be-
vreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste” (Openbaring 
1:17). Zie ook nog Ezechiël 1:28 en Daniël 8:17. 
Heilige profeten vielen op hun aangezicht voor 
een manifestatie van Gods heerlijkheid. Géén 
niet-wedergeboren persoon zal ooit kunnen le-
ven in het 1000-jarig Rijk. Zijn zondig karkas zou 
onmiddellijk verteerd worden door de manifestatie 
van het verterend vuur van Gods eeuwige heer-
lijkheid: “Want onze God is een verterend vuur” 
(Hebreeën 12:29). Lees ook Hebreeën 12:18-29, 
waar verklaard wordt dat het oordeel bij de weder-
komst van Christus nog veel verschrikkelijker zal 
zijn dan Gods openbaring op de berg Sinaï – de 
hemelen en de aarde zullen bewogen worden en 
alle dingen die bewogen kunnen worden (de “be-
weeglijke dingen”) zullen verdwijnen, inclusief alle 
zondige mensen en zondige naties. 
In overeenstemming hiermee zegt de Here Jezus 
in Johannes 3:3+5 dat alleen zij die wederge-
boren zijn het Koninkrijk Gods kunnen zien en 
ingaan: 

• “…Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 
opnieuw (SV: wederom) geboren wordt, kan hij het 
Koninkrijk van God niet zien.” 

• “…Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk van God niet binnengaan.” 

Alleen de verlosten kunnen ingaan in het 1000-

https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/1.html#28
https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/8.html#17
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/12#18-29
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jarig Rijk, dat niets anders is dan de volle open-
baring van het Koninkrijk van God in heerlijkheid 
en kracht. 
 

Enige getuigenissen uit het Oude Testament 
A: 
Jesaja 13:9-10 zal volledig in vervulling gaan wan-
neer de Here Jezus wederkomt: “Zie, de dag van 
de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgen-
heid en brandende toorn, om van het land een 
woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te 
vagen (SV: daaruit te verdelgen). Ja, de sterren aan de 
hemel… zullen hun licht niet laten schijnen, de zon 
zal verduisterd worden… en de maan zal haar 
licht niet laten schijnen.” Geen zondaren zullen 
overblijven om in te gaan in het tijdperk van 
het 1000-jarig Rijk. Het gebed van Psalm 104:35 
zal dan verhoord worden: “Laat de zondaren van 
de aarde verdaan (= weggevaagd) worden en laat de 
goddelozen er niet meer zijn. Loof de Here, mijn 
ziel. Prijs de Here.” (King James vertaling) 
 

B: 
Ook het 4de hoofdstuk van Maleachi vertelt ons 
over de wederkomst van de Here Jezus Christus. 
Neem kennis van wat, volgens Maleachi 4:1+3, bij 
de komst van Christus zal gebeuren met al de 
goddelozen: “Want zie, die dag komt, brandend 
als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en 
allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. 
En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de 
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HEERE van de legermachten, Die van hen wortel 
noch tak zal overlaten… Voorzeker, stof (SV: as) 
zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag 
die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de leger-
machten.” De goddelozen zullen “as” worden on-
der de voetzolen van de verlosten. 
 

C: 
In het 1000-jarig Rijk zal het licht van de zon 
zevenmaal sterker zijn, zegt Jesaja 30:26a, “Dan 
zal het licht van de volle maan zijn als het licht van 
de gloeiende zon, en het licht van de zon zal ze-
venmaal sterker zijn, net als het licht van 7 da-
gen…” De zon zal met 7-voudige kracht schijnen! 
Geen enkele zondaar, geen sterfelijk lichaam kan 
onder zulke omstandigheden leven. Alleen een 
verheerlijkt lichaam kan bestaan in de 7-vou-
dige heerlijkheid van de zon in het 1000-jarig 
Rijk. 
 

D: 
In Daniël 2:34-35 + 44 10  lezen wij over het 
Koninkrijk van Christus dat – als de grote steen, 
en zonder mensenhanden afgehouwen – de 
koninkrijken van deze wereld zal vermorzelen en 
ze tot kaf zal maken, dat door de wind wordt 
weggeblazen. En dit Koninkrijk des Heren zal de 

 
10  Zie eventueel onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ 

UITLEG van “Daniël, hoofdstuk 2: De 1ste droom van 
Nebukadnezar: Het beeld (actueel vanwege het antichriste-
lijke tijdperk van ‘voeten en tenen’)”. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/2.html#34-35
https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/2.html#44
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk2.pdf
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gehele aarde vervullen. Er zullen geen plaatsen 
overblijven waar niet-wedergeboren mensen 
kunnen leven. 
 

Ook geen ziekte of dood zal er meer zijn 
Satan, de bron en oorzaak van alle zonde en 
ziekte en van de dood, zal bij de wederkomst van 
Christus gebonden worden en geworpen in de 
bodemloze put, om daar te blijven gedurende de 
1000 jaren van Christus’ Vrederijk op aarde: 

• “En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met 
de sleutel van de afgrond en een grote ketting 
(SV: keten) in zijn hand. En hij greep de draak, de 
oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond 
hem voor 1000 jaar, en wierp hem in de afgrond, 
en sloot hem daarin op en verzegelde die boven 
hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, 
totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen 
zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd 
worden losgelaten.” (Openbaring 20:1-3) 

Satan heeft de macht over de dood, zegt He-
breeën 2 vers 14: 

• “Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, 
heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door 
de dood hem die de macht over de dood had – 
dat is de duivel – teniet te doen.” 

Er zullen derhalve geen zonde, ziekte of dood 
meer zijn in het 1000-jarig Rijk, want de bron 
waaruit dit alles voortkomt, zal gevangen zitten. In 
Jesaja 33:24 staat geschreven: 
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• “Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Want het 
volk dat daar woont, zal vergeving van onge-
rechtigheid hebben ontvangen.” 

We hebben reeds aangetoond, dat géén zonda-
ren (ongeredde en niet-wedergeboren mensen) 
zullen ingaan in het tijdperk van het 1000-jarig Rijk; 
alleen zij die gered en wedergeboren zijn, zij 
die van Christus zijn. Al de verlosten van alle 
eeuwen zullen binnengaan in dat 1000-jarig Rijk, 
hetzij door de opstanding uit de dood (dit betreft 
alle gestorven heiligen), hetzij door de lichamelijke 
verandering (de verheerlijking) “in een punt van de 
tijd” (dit betreft de bij Christus’ komst nog in 
leven zijnde heiligen, de Bruidsgemeente) bij 
de wederkomst van Christus in kracht en heerlijk-
heid: 

• “Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent 
ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u 
niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die 
geen hoop hebben. Want als wij geloven dat 
Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook 
God op dezelfde wijze hen die in Jezus ont-
slapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit 
zeggen wij u met een woord van de Heere, dat 
wij die levend zullen overblijven tot de komst van 
de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen 
voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een 
geroep, met de stem van een aartsengel en met 
een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En 
de doden die in Christus zijn, zullen eerst op-

https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/8.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kor/15.html#52
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kor/15.html#52
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staan. Daarna zullen wij, de levenden die 
overgebleven zijn, samen met hen opgenomen 
worden in de wolken, naar een ontmoeting met 
de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de 
Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:13-17) 

• “Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het 
Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de 
vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid 
niet. Zie, ik vertel u een geheimenis (SV: verborgen-
heid): Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij 
zullen allen veranderd worden, in een ondeel-
baar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste ba-
zuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden 
zullen als onvergankelijke mensen opgewekt 
worden, en ook wij zullen veranderd worden. 
Want dit vergankelijke moet zich met onvergan-
kelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich 
met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit 
vergankelijke zich met onvergankelijkheid be-
kleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met on-
sterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het 
woord geschieden dat geschreven staat: De 
dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar 
is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?” (1 
Korinthe 15:50-55) 

Het zal betekenen dat hun verloste en verheer-
lijkte, ONVERDERFELIJKE lichamen zullen zijn 
als dat van Christus – vrij van zonde en vrij van 
ziekte en van de dood. Er zullen daarom geen 
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zonde, ziekte of dood zijn in het 1000-jarig Vrede-
rijk van Christus! 
Het 1000-jarig Rijk zal een Sabbat zijn – dat is vol-
gens Exodus 20:8-11 11 een heilige dag, waarop 
geen werk wordt gedaan. Er zal geen prediking 
van het Evangelie plaatshebben en er zullen geen 
verloren zondaars gered worden, want die zullen 
er eenvoudigweg niet zijn: “Dan zullen zij niet 
meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broe-
der onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, 
want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun 
kleinste tot hun grootste toe,…” zegt de Here in 
Jeremia 31:34a. 
Wij lezen in Exodus 16:4-5 + 22-30 12 dat er op de 

 
11 Exodus 20:8-11, “Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 

Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7de 
dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen 
enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 
dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemde-
ling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de 
HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat 
erin is, en Hij rustte op de 7de dag. Daarom zegende de 

HEERE de sabbatdag, en heiligde die.” 

12 Exodus 16:4-5 + 22-30, “Toen zei de HEERE tegen Mozes: 

Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk 
moet eropuit gaan en de per dag benodigde hoeveelheid ver-
zamelen, zodat Ik het op de proef kan stellen of het naar Mijn 
wet wandelt of niet. En op de 6de dag moet het zó zijn dat zij 
bereiden wat zij binnenbrengen, en dat zal het dubbele zijn 
van wat zij dagelijks verzamelen.” … “Op de 6de dag ge-
beurde het dat zij een dubbele hoeveelheid brood verzamel-
den, 2 gomers (= een maateenheid die overeenkomt met +/- 2,2 

https://www.christipedia.nl/wiki/Gomer_(inhoudsmaat)
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7de dag, de sabbat, ook geen manna (= voeding) 
neerviel in het leger van Israël. Alzo zal er ook 
geen prediking zijn van het Woord – als het Brood 
des Levens (= geestelijke voeding) – gedurende het 
1000-jarig Rijk. Het zal een grote rustdag zijn 
van 1000 lange jaren! 
 

Enige schijnbare moeilijkheden 
Er blijft dan nog een enkel ander punt, wat duide-
lijk gemaakt moet worden. 
 

Ten 1ste: Indien er geen enkele zondaar zal zijn in 
het 1000-jarig Rijk, vanwaar komt dan die menigte 
die zal strijden tegen Christus aan het eind van het 

 
liter) voor één persoon. Al de leiders van de gemeenschap 
kwamen dat aan Mozes vertellen. Hij zei toen tegen hen: Dat 
is het wat de HEERE gesproken heeft. Morgen is het de rust-
dag, de heilige sabbat voor de HEERE! Wat u bakken wilt, 
bak het, en kook wat u koken wilt, en laat alles wat er overblijft 
voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. 
Zij lieten het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes ge-
boden had, en nu stonk het niet en waren er geen maden in. 
Toen zei Mozes: Eet dit vandaag, want vandaag is het de 
sabbat voor de HEERE. U zult het vandaag buiten (SV: op het 

veld) niet vinden. Zes dagen moet u het verzamelen, maar op 
de 7de dag is het sabbat. Dan zal het er niet zijn. Het gebeurde 
echter op de 7de dag dat sommigen van het volk eropuit gin-
gen om brood te verzamelen, maar zij vonden niets. Toen zei 
de HEERE tegen Mozes: Hoelang weigert u(lieden) nog Mijn 
geboden en Mijn wetten in acht te nemen? Zie, omdat de 
HEERE u de sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u op de 
6de dag brood voor 2 dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven! 
Niemand mag er op de 7de dag vanuit zijn verblijfplaats op uit 
gaan! Zo rustte het volk op de 7de dag.” 
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1000-jarig Rijk, die genoemd wordt de “Gog en de 
Magog”?: 
• “En wanneer die 1000 jaar tot een einde 

gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis 
worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de 
volken te misleiden die zich in de 4 hoeken van 
de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te 
verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als 
het zand van de zee. En zij kwamen op over de 
breedte van de aarde, en omsingelden de 
legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. 
Maar er daalde vuur van God neer uit de 
hemel en dat verslond hen. En de duivel, die 
hen misleidde, werd in de poel van vuur en 
zwavel geworpen, waar ook het beest en de 
valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en 
nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.” 
(Openbaring 20:7-10) 13 

Waar de Schriften duidelijk leren dat alleen de 
verlosten des Heren de vreugde zullen smaken 
van dat heilige en gezegende tijdperk van rust, 
kunnen “de volken… – die zich in de 4 hoeken van 
de aarde bevinden” en die met de duivel (= satan) 
zullen optrekken tegen de legerplaats van de 
heiligen – pas na die 1000 jaar op aarde ver-
schijnen: 

 
13  Zie eventueel onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ 

UITLEG van “Openbaring 20” van CJH Theys en/of “Open-
baring 20” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring20.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring20.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring20.pdf
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• “En hij (= de engel uit vers 1) greep de draak, de 
oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond 
hem voor 1000 jaar, en wierp hem in de afgrond, 
en sloot hem daarin op en verzegelde die boven 
hem, opdat hij de volken niet meer zou mis-
leiden, totdat de 1000 jaar tot een einde geko-
men zouden zijn. En daarna moet hij een korte 
tijd worden losgelaten.” (Openbaring 20:2-3) 

De verklaring vinden wij in de verschillende op-
standingen die er zullen zijn. De EERSTE opstan-
ding van de doden zal plaats hebben aan het be-
gin van die 1000-jarige periode van de Dag des 
Heren, Christus Vrederijk: 

• “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd 
waren om het getuigenis van Jezus en om 
het Woord van God, en die het beest en zijn 
beeld niet hadden aanbeden, en die het 
merkteken niet ontvangen hadden op hun 
voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en 
gingen als koningen regeren met Christus, 
1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden 
(= de ongeredde en niet-wedergeboren mensen) werden 
niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een 
einde gekomen waren. Dit is de eerste opstan-
ding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan 
de eerste opstanding. Over hen heeft de 
tweede dood geen macht, maar zij zullen pries-
ters van God en van Christus zijn, en zij zullen 
met Hem als koningen regeren (of heersen; in liefde 
en gerechtigheid), 1000 jaar lang.” (Openb. 20:4b-6) 
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Bij de EERSTE opstanding zullen alle rechtvaar-
dige doden opgewekt worden om met de Here te 
zijn. Dit is wat wij kennen als “de opstanding van 
de rechtvaardigen” of “de opstanding ten leven” 
(zie Johannes 5:29a). Maar er zal ook een “opstan-
ding ter verdoemenis” (zie Johannes 5:29b) zijn en 
deze komt aan het einde van de 1000-jarige Dag 
des Heren. Het staat duidelijk vermeld in Openba-
ring 20 vers 5: 

“Maar de overigen van de doden (nogmaals: de on-
geredde en niet-wedergeboren mensen) werden niet 
weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde 
gekomen waren.” 

Als de 1000 jaar geëindigd zijn, zal satan vrijgela-
ten worden uit de abyssus (= de put van de af-
grond) en terzelfdertijd zullen de onrechtvaardige 
doden opgewekt worden. Dan zal deze grote 
horde van uit de dood verrezen goddelozen, on-
der het leiderschap van hun oude meester, de dui-
vel, het legerkamp van God bestormen, maar hun 
plan zal uiteindelijk falen. Vuur zal neerdalen uit 
de hemel en hen verslinden. Zij zullen evenals sa-
tan terechtkomen in de poel van vuur, alwaar zij 
gepijnigd zullen worden in alle eeuwigheid: 

• “Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, 
verfoeilijken (SV: gruwelijken), moordenaars, on-
tuchtplegers (SV: hoereerders), tovenaars, afgo-
dendienaars en alle leugenaars: hun deel is in 
de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/5#29
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/5#29
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de 2de dood.” (Openbaring 21:8) 14 
 

Ten 2de: Indien er geen ongeredde personen of 
volken in het 1000-jarig Rijk zullen zijn, over wie 
zullen Christus en de christenen dan heersen? Al-
lereerst betekent dit “heersen” eenvoudig heer-
schappij hebben over de aarde en er is dus eigen-
lijk geen sprake van een moeilijkheid. Maar overi-
gens leert de Bijbel wel, dat er verschillende posi-
ties zullen zijn in het Koninkrijk van God en niet 
allen zullen gelijk zijn in het 1000-jarig Rijk. Merk 
op dat 2 Timotheüs 2:12a 15 bijvoorbeeld zegt dat 
zij die lijden met Christus ook zullen heersen met 
Hem. Niet allen zullen hebben geleden. Niet allen 
zullen daarom een kroon dragen. Het is verder 
mogelijk om “een betere opstanding te verkrijgen” 
(zie Hebreeën 11:35c). Zie hiervoor ook nog 1 Korin-
the 15:40-42 en 3:11-15: 

• “Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse li-
chamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is 
verschillend, en die van de aardse is verschil-
lend. De glans van de zon is verschillend, en de 
glans van de maan is verschillend, en de glans 
van de sterren is verschillend, want de ene ster 

 
14  Zie eventueel onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ 

UITLEG van “Openbaring 21” van CJH Theys en/of “Open-
baring 21” van E. van den Worm. (noot AK) 

15 2 Timotheüs 2:12a (SV), “Indien wij verdragen (NLD1939: lij-

den, KJV: suffer, HSV: volharden), wij zullen ook met Hem heer-
sen...” 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/hebr/11.html#35
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring21.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring21.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring21.pdf
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verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook 
de opstanding van de (geredde en wedergeboren) 
doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in ver-
gankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergan-
kelijkheid.” 

• “Want niemand kan een ander fundament leg-
gen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of 
nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zil-
ver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk 
zal openbaar worden. De dag zal het namelijk 
duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En 
hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als 
iemands werk dat hij op het fundament gebouwd 
heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als ie-
mands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij-
zelf echter zal behouden worden, maar wel zo: 
als door vuur heen.” 

En in Mattheüs 19:28 zegt de Here, dat de 12 
eerste apostelen zullen regeren over de 12 
stammen van Israël: “En Jezus zei tegen hen: 
Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in 
de wedergeboorte, als (SV: wanneer) de Zoon des 
mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, 
ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van 
Israël zult oordelen.” 
 

Ten 3de: Dan Jesaja 65:20. Deze tekst leert beslist 
niet dat de mensen gedurende het 1000-jarig Rijk 
zullen sterven. Hier wordt juist gezegd dat “daar 
zal niet meer zijn een zuigeling… of een oude 
man…” Er zullen geen geboorten meer plaats-

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/65.html#20
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vinden en er zullen geen kinderen meer zijn – na 
de opstanding zal men niet meer huwen: 

• “En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De 
kinderen van deze wereld trouwen en worden 
ten huwelijk gegeven, maar zij die het waard 
geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, 
en de opstanding uit de doden, zullen niet 
trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven 
worden. Want zij kunnen niet meer sterven, 
omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn 
kinderen van God, omdat zij kinderen van de 
opstanding zijn.” (Lukas 20:34-36) 

En er zullen ook geen ouden van dagen meer zijn. 
Want allen zullen een vernieuwd, verheerlijkt 
lichaam bezitten. Zo heeft dus het laatste deel van 
Jesaja 65:20 betrekking op onze tegenwoordige 
tijd 16, waarin inderdaad sprake is van kinderen en 
grijsaards en de mensen sterven, ook al worden 
ze 100 jaar. Wanneer wij Schrift met Schrift 
vergelijken wordt ons alles duidelijk. Hoe kunnen 
wij het beter uitdrukken dan in Jesaja 9:6a van 
onze Vredevorst gezegd wordt: 
• “Aan de uitbreiding (SV: aan de grootheid) van deze 

(= Zijn) heerschappij en aan de vrede zal geen 
einde komen…” 

 

Rev. WW Patterson sr. 
Uit: Tempelbode, aug./okt./dec. 1991 

 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 
16 Of, zoals anderen menen, op de situatie tijdens de Nieuwe 

Hemel en Aarde, na het 1000-jarig Rijk. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/65.html#20

