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De volheid van de tijd 
• “Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in 

Judea, in de dagen van koning Herodes…” 1 
Zo begint Mattheüs 2 vers 1. 
Paulus schreef aan de Gemeente te Galatië: 

• “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, 
zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, 
geboren onder de wet, om (SV: opdat Hij) hen die 
onder de wet waren, vrij te kopen (SV: verlossen 
zou – van de zondemacht), opdat wij de aanneming 
tot kinderen zouden ontvangen.” (Galaten 4:4-5) 

God werkt en handelt volgens een wonderbare, 
Goddelijke tijdklok. Jezus werd precies op tijd ge-
boren! Geen jaar te vroeg en geen jaar te laat. 
God komt altijd op tijd! 
➢ In wat voor een wereld werd de Zaligmaker ge-

boren? 
➢ Hoedanig was de toestand waarin de wereld 

zich in die tijd bevond? 
De antwoorden op deze vragen hebben veel te 
maken met de volheid van de tijd en de weder-
komst van Jezus. 
 

De toestand van die dagen 
Politiek gezien bevond de wereld van die dagen 
zich onder één regering, die van het grote Ro-
meinse rijk. Lars P. Qualben zegt, in zijn “Ge-

 
1 Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene 

Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK) 
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schiedenis van de Christelijke Kerk” 2, dat dit rijk 
“zich geografisch uitstrekte van de Eufraat tot de 
Atlantische Oceaan, van de Donau, de Rijn en de 
Schotse riviermondingen tot aan de Afrikaanse 
woestijnen”. 
Het Romeinse rijk verenigde in zichzelf al de be-
schaafde volkeren van die tijd. Het kenmerk bij uit-
stek van dit rijk was de ordelijke wijze waarop de 
burgermaatschappij geregeld was. De intellectu-
ele toestand van deze wereld werd bepaald door 
de Griekse cultuur, die zich verspreidde over het 
gehele rijk. De Griekse taal was de algemeen ge-
bruikte taal in die tijd. Alhoewel het Latijn de offici-
ele taal was van de hoven, het leger en het be-
stuur, was het Grieks toch de taal die gebruikt 
werd in de handel en die bijna overal gebezigd en 
verstaan werd. 
 

Uitstekende voorzieningen en… problemen 
De Romeinen hadden een schitterend wegennet 
aangelegd en goed uitgestippelde zeeroutes 
maakten het reizen vanuit het centrum van het rijk 
naar de meer afgelegen gebieden opmerkelijk ge-
makkelijk. En dit niet alleen. Er was door keizer 
Augustus een postsysteem opgezet voor mensen 
in dienst van de overheid en dit werd al spoedig 
nagevolgd door burgers die een postdienst op-

 
2 (Qualben, Lars P., History of the Christian Church [Geschie-

denis van de christelijke kerk], Wipf and Stock Publishers, 
2008, p. 199). 

https://www.google.nl/books/edition/A_History_of_the_Christian_Church/BeBLAwAAQBAJ?hl=nl&gbpv=1&dq=inauthor:%22LARS+P.+QUALBEN%22&printsec=frontcover
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richtten voor de burgerij. Ook het onderwijs werd 
georganiseerd. De levendige handel tussen de 
verschillende delen van het rijk bracht enorme rijk-
dommen tezamen in de grotere steden, terwijl in 
de landbouwgebieden het omgekeerde het geval 
was. De belastingen waren in die tijd erg hoog, de 
prijzen van landbouwproducten erg laag, van-
wege de importen van graan uit Spanje en Afrika, 
dat verkocht werd voor minder dan de boer het 
kon verbouwen op zijn eigen grond. Zodoende 
werden velen gedwongen hun boerderijen te ver-
laten, gewoonlijk om naar de steden te trekken om 
daar een bestaan te zoeken, terwijl het land ge-
kocht werd door rijke grootgrondbezitters. 
 

Geestelijk en zedelijk verval 
Op godsdienstig vlak zien wij dat het Joodse volk 
beschikte over de Wet en de Profeten. Maar zij 
waren vastgelopen in tradities en verstrikt geraakt 
in het ceremonieel. De intellectuele wereld had de 
Griekse filosofie aanvaard. Het gezond verstand, 
het geweten en de ervaring maakten de voor-
naamste bestanddelen uit van deze filosofie. “De 
mens is de maat van alle dingen”, zeiden zij. De 
godsdienst verloor zijn greep op de geëduceerde 
(= goed opgevoede en onderwezen) Grieken, scepsis en 
ontrouw kregen de overhand in de hogere kringen 
en een dienovereenkomstige verandering van de 
moraal was het gevolg. De rest van de wereld 
aanbad heidense afgoden in de één of andere 
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vorm. Door hun vele veroveringen kwamen de Ro-
meinen in nauw contact met het ontaarde leven 
van de Grieken en van de Oriëntaalse volken. 
Weelde en luxe hadden een demoraliserende in-
vloed op hen en de godsdienst en de zedelijkheid 
gingen in snel tempo achteruit. Echtscheidingen 
werden gemeengoed en rijkdom en macht over-
heersten de staat. In zulk een wereld kwam Jezus! 
 

De wereld van onze dagen 
Men zou nu zeggen: “Wel, de wereld van die tijd 
had inderdaad Zijn komst nodig!” Helemaal waar. 
Maar sta even stil en vergelijk de wereld van die 
tijd met de toestanden die zich vandaag de dag 
voordoen. De mensen reizen heden meer dan ooit 
tevoren. Wij leven in de “Jet-eeuw” en elke plaats 
op aarde is binnen een aantal uren te bereiken. 
De kleine boer is bijna een verschijnsel uit het ver-
leden. De mensen trekken naar steeds groter wor-
dende metropolen. Goedkopere importen concur-
reren de goederen uit eigen land weg. De belas-
tingdruk neemt steeds meer toe. De Gemeente / 
Kerk is vastgelopen in tradities, rituelen en 
vormendiensten. Het atheïstische intellectua-
lisme krijgt steeds meer vat op de jeugd door onze 
zogenaamde “Scholen voor Hoger Onderwijs”. De 
moraal is naar een nimmer gekend dieptepunt ge-
zakt en weelde, luxe en vermaak domineren in de 
huidige wereld. De één-wereldregering komt 
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met rasse schreden naderbij 3, terwijl op gods-
dienstig gebied de oecumenische beweging zich 
inspant om een kerkelijke eenheid tot stand te 
brengen in de ene wereldkerk. 
 

Kennen wij onze tijd? 
• “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was 

…” 
De cirkel gaat bijna weer gesloten worden, de tijd 
is opnieuw bezig tot volheid te komen en Jezus zal 
ten tweede male komen. Sommigen waren ge-
reed toen Hij de eerste keer kwam, maar de 
meesten niet! 

• “…dewijl wij de gelegenheid van de tijd weten, 
dat het de ure is, dat wij nu uit de (geestelijke) 
slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu na-
der, dan toen wij eerst geloofd hebben.” (Romei-
nen 13:11, SV) 

Zult ù gereed zijn voor Zijn wederkomst? 

 
Rev. RR Cabe 

Uit: Tempelbode, dec. 1988 
 

Vertaald uit het Engels door H. Siliakus 
en digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 
3 Zie eventueel onze GRATIS studie “De antichrist – Hoe 

herkennen wij hem?”. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/herkenningAntichrist-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/herkenningAntichrist-ebookA6.pdf

